
Tekst anthem dobbelsteen 
 
Jij schippert schittert 
laat rollen op z’n kant 
je houdt je vast en kijkt rond 
tot aan de rand  
van je hoofd  
 
Dat nooit meer verdoofd 
altijd ergens heen gaat 
zoveel tussen richtingen 
waar je kan beginnen 
 
Een dobbelsteen 
lijkt onbegrensd 
een loop van cijfers 
niets onbekend 
 
Toch op de vleugels 
van een vlinder 
gooi je en ondervindt 
geen hinder meer 
 
Jij schippert schittert 
wat weigeren ze je? 
Wat met hier in rust te blijven?  
Tussen alles in 
in een veilige vlucht 
je kan altijd ergens heen 
zoveel tussen richtingen 
waar je kan beginnen 
 
Een dobbelsteen 
lijkt onbegrensd 
een loop van cijfers 
niets onbekend 
 
Toch op de vleugels 
van een vlinder 
gooi je en ondervindt 
geen hinder meer 


